
 
 

Open brief aan onze inwoners 

Beste Strijenaren, 

Ik ga graag het gesprek met u aan. Velen van u weten dit en hebben al gebruik gemaakt van deze 

uitnodiging; op straat, tijdens een avond van de gemeente, bij één van de evenementen in Strijen of 

in het gemeentehuis. Waarom dan toch deze open brief? Directe aanleiding is het leksteken van een 

autoband van wethouder Van Tilborg na internetreacties over de kruising van de Oud 

Bonaventurasedijk en de Trambaan. 

Zo’n actie is wat mij betreft Strijen onwaardig. Ik heb Strijenaren leren kennen als heel direct. Ze 

zeggen wat ze vinden.  Dat prijs ik en daar voel ik mij bij thuis. Dat heb ik ook altijd genoemd als één 

van de overeenkomsten met de regio Rotterdam. Anders is echter dat hier, vooral in de politieke 

gemeentelijke omgeving, meer respect naar elkaar toe is en dat er nauwelijks dubbele agenda’s zijn. 

Het leksteken van een autoband past dan ook totaal niet in mijn beeld van onze gemeente.  

Over de waarschijnlijke aanleiding van deze trieste actie, een vrij persoonlijke gerichte internetpoll, 

kan ik duidelijk zijn. Er is niets onoorbaars gebeurd. Zo’n internetpoll kan en mag, maar het is 

jammer dat onvoldoende wordt nagedacht over de gevolgen die dergelijke stellingen kunnen 

hebben voor iemands privéleven. Als een zichzelf respecterende nieuwsbron ben je in mijn ogen 

verantwoordelijk voor waarheidsvinding en is het goed om kritisch te zijn over het gemeentelijk 

beleid. Graag zelfs. Maar tegelijkertijd heb je óók de verantwoordelijkheid voor het volgen van de 

journalistieke code met basisbegrippen als waarheidsgetrouw, fair, onafhankelijk en open vizier. 

Inhoudelijk kan ik mij voorstellen dat er mensen zijn die de kruising van de Oud Bonaventurasedijk 

met de Trambaan liever anders zouden zien. Eventuele kritiek horen we graag. Niet door het 

vernielen van iemands eigendom. Dat is laf. Maar gewoon via de politiek, een telefoontje, een email, 

een brief of een goed gesprek. Een mooi voorbeeld is een inwonersavond die we als college van 

burgemeester en wethouders pas hebben gehouden voor het Land van Essche. Daar hebben we met 

inwoners ook over deze kruising gesproken. Als we dan uitleggen waarom de kruising zo is ingericht, 

blijkt een deel het helemaal te begrijpen en blijft voor anderen de bezorgdheid bestaan. Dan heb je 

een gesprek zoals het hoort. En natuurlijk gebruiken we deze informatie om te kijken of en waar 

verbeteringen mogelijk zijn. 

Dus nogmaals: ik ga graag het gesprek met u aan. Over welk onderwerp dan ook. Ik kan niet beloven 

dat u altijd uw zin krijgt, maar wel dat ik zal luisteren naar uw argumenten en uw eventuele zorgen 

zal bespreken. En dat geldt vanzelfsprekend ook voor onze wethouders. 

 

Met vriendelijke groet, 

Aart-Jan Moerkerke 

Burgemeester van ons mooie Strijen. 


